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De klokken luiden– de kaarsen branden – orgelspel: 	

Welkom en afkondigingen	

Moment van stilte	

we gaan staan	

Drempelgebed  

Begroeting	
	 	
v. De Heer zij met U	
a. Zijn Geest in ons midden	

Bemoediging 	



we gaan zitten 

Lied: Zing een nieuw lied voor God de Here (Liedboek 971)


Kyriegebed 
‘Daarom bidden wij…’ wordt door de gemeente zingend beantwoord met 
Kyrie eleison (Liedboek 301a)

Gloria Alle eer en alle glorie (Liedboek 305)


Rondom de Schriften 

Gebed van de Zondag


Korte inleiding op de lezingen


Eerste lezing: Ruth 1:1-19


Muziekvideo: My Land Is Jou Land (geschreven door Stef Bos, 
uitgevoerd door Tabitha) 


Tweede lezing: Matteüs 7:12-14


Liefde, eenmaal uitgesproken (Liedboek 791: 1, 3, 4 en 6) 

Uitleg en verkondiging


Muzikaal intermezzo dat overgaat in Behoed mij, o God (Liedboek 16b)  
We zingen dit lied minimaal vijf keer; na de derde of vierde keer steeds zachter  

Gebeden en gaven 

Voorbeden 
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Mededeling van de Diaconie 

Inzameling van de gaven 


Heenzending en Zegen 

We gaan staan 

Slotlied Ga met God en Hij zal met je zijn (Liedboek 416)


Zegen 

a: Amen (gezongen)	
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